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Het hondengevecht 
 
 

Bereisde Roel zag op zijn tochten 
Geweldig veel! Twee Bullebijters vochten, 
Voor ‘t wijnhuis in een kleine Poolse stad, 
Terwijl hij juist aan ‘t venster zat: 
“

Malkander letterlijk! Met iedren hap, ging oor 
Zulk vechten, Mensen! — — Zij verslonden 

Of poot er àf— en glad als vet er dòòr! 
Ons scheiden kwam te laat! Wij vonden 
Het restjen: — op mijn eer, 
De staarten, en niets meer.” 

 
DOOR: A. C. W. STARING (1767—1840) 

 
 
 
 

Hete pootjes 
 
 
Een schalkaard had een bie gevaân  
en hield ze bij heur vleren: 
,,Komt hier!” hij zag een jongske staan!  
,,komt hier mijn knappe kerel! 
Hier heb ik zulk een schoon fatsoen  

van beestje, ik wil ‘t u geven: 
past op maar van ‘t niet dood te doen,  
en laat het beestje leven. 
Kom aan; jen hand; doet toe, ‘t vliegt weg;  
doet toe, want ‘t gaat ontsnappen!” 
‘t Kind hield zijn handtje toe: ,,Nie’ waar,  
hoe schoon dat is, hoe lieflijk!” 
Ha! ‘t kindtje wierd te laat gewaar  
hoe schoon en hoe bedrieglijk.  
Het liet het beestje los, en ‘t loeg  
de traantjes uit zijn oogskes,  
en zei ‘t: ,,Het beestje is schoon genoeg,  
maar ‘t heeft zulke hete pootjes.” 

 
 Door Guido Gezelle (1830—1899)  
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